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Dit is het verhaal van een Australische jongeman (Peter Knox) die in 1941 als vrijwilliger bij de 
RAF ging. Tijdens een bombardementsvlucht naar Duitsland op 21-22 juni 1944 werd zijn 
Lancaster uit de lucht geschoten. Dankzij de koelbloedigheid en moed van vele Kempense 
mensen kon hij maanden onderduiken en uit handen van de speurende vijand blijven.
Op 3 september 2006 werd in de bossen van Mol-Postel een monument ingehuldigd ter 
nagedachtenis van de bemanningsleden en alle bekende en onbekende helden in de Kempen 
en elders, die allemaal hun leven waagden voor dat uiteindelijke doel: de vrijmaking van ons 
land dat sinds mei 1940 kreunde onder de Duitse bezetting.
Dit boek komt op de 70ste verjaardag van de Lancastercrash op het juiste ogenblik.
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