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Over kapitein-commandant Roger Danneels is weinig bekend. Uit zijn boekje spreekt 
de bekommernis om het moreel welzijn van de eenvoudige soldaten. Het boekje is 
niet gericht tot de soldaten zelf, maat tot de leidinggevenden: van de eenvoudigste 
sergeant tot de hoogste bevelhebber. De soldaten immers waren anno 1914 voor 
een groot deel nog ongeletterd.   
 
Dat een officier van het middenkader zich bekommerd om het moreel niveau van de 
eenvoudigsten, mag zondermeer uitzonderlijk genoemd worden. Zoiets was immers 
een opdracht voor de aalmoezeniers. 
 
Van Danneels zijn in de Koninklijke Bibliotheek slechts volgende titels bekend: 
 
Danneels, R. commandant 
 
Danneels, Roger Le “moral” du soldat; Bruxelles, imprimerie Joseph Flament, 

1926; 130.pp. 
Danneels, Roger 
Boland, Fulgence 

Ceux du maquis (pour 1 voix et piano) ; Bruxelles, Vergucht, s.d. 
 

Danneels, Roger Chansons du front ; Bruxelles, M. Weissenbruch, s.d. ; 191.pp. 
 
Een Nederlandse vertaling van “Le moral du soldat” hebben we evenmin gevonden. 


