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Het Soldatenwerk Familiegroet was in wezen een initiatief om briefwisseling tussen 
onze soldaten aan de IJzer en hun familie in het bezette gebied mogelijk te maken. 
Via officiële kanalen zoals de Franse en de Belgische – lees Duitse - post was dat 
per definitie onmogelijk. 
 
Daarom ontwikkelden enkele gedreven mensen een systeem met genummerde 
formuliertjes in dubbel, waarbij een “brief” werd geschreven die door 
contactpersonen werden verzameld, zowel bij onze soldaten aan de andere kant van 
het front als in bezet België. Mensen met lef en stalen zenuwen brachten pakketjes 
brieven - samengeperst tot een baksteenformaat – over de grenzen van Frankrijk en 
Nederland. Op het terrein stonden vrijwilligers klaar om de individuele brieven naar 
de bewuste adressen te brengen. De dubbelstroken met nummer dienden als bewijs 
van afgifte/ontvangst. 
 
Als een mederweker of smokkelaar betrapt werd door de Duitsers, dan hingen er 
zware straffen boven hun hoofd. Zelfs de ontvangende families konden gestraft 
worden omdat ze betrokken waren in “illegale briefwisseling”. 
 
In het Franstalig landsgedeelte ontwikkelde zich een parallele dienstverlening “Le 
mot du soldat”. 
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