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Pater Herman in 1920.

De Zusters op het graf van Pater Herman.




Eugeen Du Bois was tien jaar oud, toen hij op
een Septemberdag van 1892, voor de eerste maal naar
't College te Herenthals geleid werd en in de 8° ge-
stoken — de « huitiéme » — zeiden de studenten.

Hij was een kereltje, dat om lessen leeren en werk
maken geen zierke gaf, maar thuis duiven hield van
alle soort en voor de geburen met de duiven liep, want
niemand kon loopen zooals hij; velo rijden kon hij
als een «coureury. Een echte vechtersbaas : opvlie-
gend van aard en met de hand immer gereed, en, al
was hij maar een magere springer, van .een grootere
had hij geen schrik.

De studenten noemden hem « Géneke » en thuis
heette hij in dien tijd : «de held van de huitiéme ».
Als 't eerste schooljaar om was, stond zijn naam | maal
in den palmarés : hij had den prijs in declameeren.

Thuis en op school kreeg hij veel ruzie. Twintig
jaar later, toen dat luierikske een moedig missionaris
was geworden, sprak hij nog van die eerste college-
jaren : « Ik zal me zoo haastig niet overwerken : onder
ons gezegd, en dat weet gij ook wel, ik ben zoo wat
aan den luien kant ! Men heeft het mij al dikwijls ge-
zegd in mijn jonge jaren dat ik een luierik was. Ik vrees,
dat ik het nog wat ben, een mensch verandert zoo radi-
kaal niet op korten tijd ». '

Ze waren thuis met veel jongens. Eugeen was de
tweede, en onder de vakantie deden ze zoo omtrent
al wat ze wilden. Ze trokken met hun makkers naar
de mastbosschen van Kruisberg om « eekhorentjes te
jagen . Een enkelen keer, al klimmend langs de zan~
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dige dreef van hoogstammige masten, baden ze devoot
véér de 14 kapelletjes, waarin, achter het getraliede
vensterke, Jesus zijn kruisweg opging. Maar altijd, van
boven op den Kruisberg, bewonderden ze het mooie
Kempische landschap : vé6r hen slingerde de Nethe,
als een breede slang met zilver geschubd, over het groen
van de weiden ; links glooide het zwart-beboschte land
in breede zachte golvingen naar Lichtaart op ; hier en
daar, verdoken tusschen de boomen, lag het hoefje van
een zandboerke stil te droomen ; een molen draaide
lustig zijn lange armen door de lucht ; met klaar weer
telden de jongens 20 torenspitsen boven de donkere
bosschen... Dan daalden ze naar de zandige heide vol
purper : een vogel vloog op, een haas liep weg en de
stille dennen, die langs alle zijden de heide omsloten,
luisterden naar het lied, dat de vroolijke knapen uit-
galmden. ' .

Ze gingen veel visschen : dat was het groot plezier
van de vakantie. '
Toen ze nog klein waren, stonden ze als geduldige
lijnvisschers uren lang aan de vaart en vingen baarsjes
in het riet ; grooter geworden, hadden ze boot en vlouw
en kruisnet en trokken van in den halven nacht naar
de Nethe, de Aa en de Goorkens.
Visch vangen was bijzaak ; maar dat was me daar,
van den donkeren morgen tot den donkeren avond,
een leventje van waaghalzerij | Géneke was de taaiste
visscher en de grootste waaghals. Soms bleven ze wel
acht dagen aan 't water, bakteni s middags den visch,
dien ze gevangen hadden, en kwamen naar huis alleen
om te slapen. : '
Dikwijls, als de netten gelegd waren op de Goor-
kens, lieten ze hun bootje drijven... Ze voelden opeens
hoe stil het was in het mooi landschap : rondom hen
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op den wijden vijver bloeiden witte en gele waterlelién;
bij den oever, half in 't water, rezen elzenstruiken; daar-
achter gloeiden zandheuvelen op met donker-purpere
heidebloemekens en groene bremstruikjes hier en daar...
Niets roerde in het machtig licht, dat op het water, op
de heuvelen, in de lucht en overal glansde en vonkte
als goudstof... Nu keken ze naar het donkere sparren-
boschje, waar een tortel meewarig begon te kirren ;
een ijsvogel schoot blauwachtig langs de elzenstruiken
heen, rakelings over de watervlakte ; een visch sloeg
bij het net ; soms daalde een reiger uit de hooge blauwe
lucht en stond te visschen bij den oever..

Stilzwijgend bewonderden de visschers, totdat één
~ zei : « komt, mannen, we gaan de netten optrekken ».

Visschen is een heerlijke uitspanning; 't is soms
hard werk, 't leert geduld hebben ; en dan, visschen
is een goede school : ze vormde de apostels. Eugeen,
frater Herman geworden, denkt nog met genoegen
aan die blijde dagen en «ik kan nu niet meer gaan
visschen, maar binnen eenige jaren ga ik menschen
vangen, daar kan men beter aan uit ».

Ze gingen ook somtijds naar de abdij te West-
malle — studenten waren daar altijd welkom — en
leefden een paar dagen als jeugdige Trappisten in groote
stilzwijgendheid.

Liefst nog trokken ze naar Tongerloo’s oude abdi;.
Dat waren lange, deugdelijke wandelingen ; de lucht
hing vol leeuwerken, en de gele lupine geurde op uit-
geroeide bosschen ; in de dorpen schoven de menschen
de gordijntjes weg en piepten nieuwsgierig. naar de
vroolijke knapen ; de stokrozen keken over de hagen
van Spaansch groen.

Frater Herman haalde zoo gaarne herinneringen
op uit zijn jeugd en hij vertelt hoe hij eens z66 ging
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met zijn broer, in den winter. Hij las toen wellicht het
mooie zouavenverhaal « Voor twee Vaders», van Ser-
vaas Daems.

« Weet gij 't nog, als wij getwee door de vinnige
winterlucht gingen naar Tongerloo... Alles was wit van
't sneeuwen en 't vriezen... De twee snaken gingen...
gingen langs de eindelooze Cevelsche baan ! Met hun
gaanstokken natuurlijk, — en groote ! — ze deden
groot | — Peist 'nen keer, ze hebben ieder een groote
pint bier «in hun botten gegoten» «in den Bastiaen ».
En nu, nu gaan ze met nieuwe krachten : het holle ijs
van de karsporen vliegt in stukken onder de stokken ;
en de bevrozen planten langs de wegen, die stonden daar
zoo wit... die moesten plat : dat waren Garibaldisten
en wij... zouaven)).

Zoo hadden ze een heerlijke jeugd, altijd op weg
of in 't werk : van den morgen tot den avond in de
gezonde Kempische lucht, een leventje vol goede in-
drukken voor hart en geest, en vol Vlaamsche leute.

En ’s avonds in den winter, als ze allen om de
gloeiende Leuvensche stoof zaten, vertelde vader hun
van Fabiola en van Pater Damiaan, den apostel der
melaatschen. Hoe vruchtbaar dat zaad in het jeugdig
hart van Eugeen viel, schreef hij nog eenige maanden
v66r zijn dood : «die eerste lessen van heldhaftig leven
zijn rotsvast in mijn harte gebleven ; dat was het eerste
licht, dat ik kreeg van den hemel ».

Eugeen, al was hij een wilde rakker, had een goed
hart. Eens had het in 't klooster van de Kapucienen
op een ongewoon uur geluid, en de menschen vertelden
op straat, dat de Paters geen eten meer hadden en dat
hun klokske voor hen bedelde. Eugeen had zijn spaar-
centen gevraagd, een halven zak aardappelen en twee

Enz...




