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INLEIDING.

HEEL! wie heeft niet over Gheel hooren spreken!
Dagelijks hoort men zeggen opzichtens lieden, wien het ver-
stand niet zeer vast zit : “ hij komt van Gheel ,; over anderen
die losse streken begaan of niet genoeg uit hunne oogen zien : “ wij
zullen hem naar Gheel sturen ,,.

Oude menschen hoort men somtijds over deze kolonie geheele
geschiedenissen vertellen en praatjes aaneenknoopen, die niets min
dan waarschijolijk zijn. Ja, wilde men hen gelooven, Gheel zou wei-
nig meer zijn dan eene plaats waar allerlei onnoozelen onder elkander
leven, en waar bitter weinig ter genezing hunner ziekte gedaan wordt.
Anderen, die er niet mede instemmen dat de krankzinningen (1) er aan
eene redelijke, zachtaardige behandeling onderworpen zijn, verkeeren
over de bijzondere inrichting van de kolonie in volstrekte dwaling,
zoodat, wordt er veel over gesproken, weinigen echter in staat zijn
zich een juist denkbeeld van deze schoone instelling te maken.

(1) Bij de 1#** uitgave gebruikten wij ook ter afwisseling het woord : zinneloozen.

“ Dit is niet juist ,, zegde ons D+ Peeters. * Zinneloos beteekent zonder zinnen.
Welnu de menschen die wij hier ter verpleging hebben, zijn niet zonder zinnen,
maar wel krank (ziek van zinnen) ..
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'Wij, die het geluk hadden, eenige dagen te Gheel te vertoeven,
en door den heer geneesheer-opzichter, D* Bulckens, met de meeste
bereidwilligheid in staat werden gesteld alles met hem nauwkeurig
- pa te gaan en te onderzoeken, wij bekennen volgaarne aldaar niets te
hebben terng gevonden van hetgeen onze inbeelding, opgewekt door
de verhalen van oude lieden, ons had voorgetooverd; dat wij, ja! ver-
baasd stonden over het uiterlijke dier plaats, in alles gelijk met een
gewoon vlek, waar de krankzinigen, die elders in enge, naakte kamers,
en weleens geboeid, worden opgesloten, rustig met de familién der
burgers en landlieden leven, en van hen met liefde en zorg worden
bejegend.

Wij dachten het dar niet geheel nutteloos onze landgenooten met
de bedoelde kolonie nader bekend te maken, en de vrijheid te gebrui-
ken, onze eigene indrukken, gewaarwordingen en nasporingen oot-
moedig aan hun oordeel te onderwerpen. De kennis van zooveel
merkwaardigs uit een land kan nooit ten kwade leiden,

Zoo schreven wij, ruim een veertigtal jaren geleden, en wij
denken het onze bijgedragen te hebben om het toevluchtsoord der
arme krankzinnigen te doen kennen.

Alhoewel op een ruim aantal exemplaren getrokken, is het
boekje sinds langen tijd nit den handel verdwenen.

Bij de nieuwe uitgave mijner werken mag deze schets — van
een gansch anderen aard nochtans — niet onderwege blijven, zooveel
te meer daar zij geschreven is met een zeer hoogst menschlievend
doel. : &

Vooraleer iets aan te vangen, heb ik echter getracht allerhande
inlichtingen in te winnen om mij op de hoogte te stellen van den
tegenwoordigen toestand.

Tk heb mij gericht tot den huidigen Bestuurder der Kolonie,
Heer Dokter J. Al. Peeters, die zich bereidwillig te mijn'er beschik-
king gesteld heeft om deze nieuwe uitgave zoo volledig mogelijk
te maken. '
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Menigvuldige aanduidingen heeft deze Hooge Ambtenaar ons
verschaft; talrijke oorkonden heeft hij ons ter hand gesteld.

Dit alles hebben wij onderzocht en nu trachten wij onze geachte
Lezers mede te deelen, hetgeen wij denken voor hen aantrekkelijk
en wetenswaardig te zijn.

Het oorspronkelijk boekje, dat verouderd was, heeft dus eene
grondige hervorming ondergaan. Het geeft den toestand weér zooals
hij nu is, en onder alle opzichten is het meer unitgebreid en ook
vollediger.

Eindigen wij deze korte inleiding niet, zonder een woord van
hulde en dank voor Dr Peeters, aan wiens medehulp wij het wijten
mogen ons werk te goeden einde te kunnen brengen.

Sinds jaren staat D Peeters aan het hoofd der kolonie. Was
DT Bulckens een der grondleggers van de heilzame hervorming, die
deze instelling onderging, Dr Peeters heeft er zijn gansche leven
aan gewijd. Het is een echt apostelschap onverpoosd zijne beste
levenskrachten te wijden ter leniging en ter verbetering van den
toestand zijner zieke en diep ongelukkige natnurgenooten.




Ter eere der groote Hervormers . .
in de behandeling van onze diep

ongelukkige Natuurgenooten.

Ingang en voorgevel van het Hoofdgesticht,




Huisgezin eens kostgevers met twee krankzinnigen.




