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Personalia

Schoofs Elisabeth Constantia (“Tanneke”) Felix,
geboren te Balen op 11.02.1917; ongehuwd en
kinderloos, overleden te Leuven (Sint-
Rafaélskliniek) op 08.06.1993;

Tanneke was lerares aan het Heilig Graf in
Turnhout, een strenge, gereputeerde middelbare
school (met internaat) voor meisjes uit de “betere
kringen”.

Zij leefde samen met haar jongere broer in het ouderlijk huis:

Schoofs Isidoor (“Dorus”)  geboren te Balen op
21.09.1919; ongehuwd en kinderloos — overleden
ziekenhuis Mol op 03.03.2003.

Dorus was beenhouwer-slager van vader op zoon op
de Markt van Balen, enkele huizen rechts van de
Sint-Andrieskerk.

Hun ouders waren Schoofs Henricus Carolus en Marién Anna Matria.




Tanneken Schoofs

Onze Dorus en ik 5

Zoeklicht 17 juni 1993 3

Adieu
Tanneke

Vorige week overleed in Balen, 76 jaar oud. Tanne-
ke Schoofs. Wanneer we eraan toevoegen dat zij de
schrijfster was van ‘Onze Dorus en ik’, zal wel hier en
ginder een lichtje gaan pinken, en misschien ook wel
een traantje. Tanneke was niet enkel lerares, ze was
een getalenteerde schrijfster, en bovenal een geweldi-
ge vertelster. Bekend werd ze, zo'n 15 jaar geleden,
langs Het Zoeklicht. Week na week verschenen hier
haar kursiefjes, onder de noemer 'Onze Dorus en ik’,
een heerlijke dorpskroniek. waarin haar broertje cen-
traal stond. Ze verhaalde van kermissen en kommu-
nies, van fanfares en duivenmelkers. alles in haar
eigen, hartverwarmende taal. Een vriendin stuurde
tenslotte stieckem een aantal afleveringen naar een
uitgeverij, en korte tijd later lag 'Onze Dorus en ik’,
in boekvorm en prachtig geillustreerd in de winkels.
Graag citeren we het verhaal waar zij droomde dat ze
voor de poort van het paradijs stond, en st. Pieter
haar vroeg waar zij vandaan kwam ? Een Tanneke
antwoordde : Uit de Kempen. Waar in de vroege
herfst de heidebloempjes bloeien en in het voorjaar
de gouden brem. Waar zoveel goede, vriendelijke
mensen wonen en waar het nog altijd heerlijk leven
is. " Toen keek St. Pieter haar lang en ernstig aan en
zeidan :’Ge kunt binnenkomen, maar 't zal tegenval-
len. ’

Adieu Tanneke... -

e
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En onze Moeder
de
Heilige Kerk

Onze Moeder de Heilige Kerk was, evenals
onze lijfeliike moeder, constant in onze
jonge levens present.

Deze beide moeders hadden, volgens hun
eigen zeggen althans, enkel ons heil en
welzijn voor ogen wat zich, helaas voor ons
kinderen, vooral uitte in een groeiend
aantal “verboden” van precies die dingen
die ons toch zo oneindig aanlokkelijk en
plezant toeschenen.

En vreesden wij onze aardse moeder in het
bijzonder voor de straffen waarmede zij
onze misstappen trachtte te beteugelen en
af te leren, het was zeker voor onze Moeder
de Heilige Kerk dat wij het meeste ontzag
koesterden.

Met de deugnieterijen die wij voor de bij
ons inwonende moeder konden verborgen
houden, hadden wij niet het minste
probleem, maar het waren deze, die onze
Moeder met een hoofdletter “zonden”
noemde, die ons het meest “sjangeréng en
kopbréksel” bezorgden.

Zegde Zij immers niet in de catechismus
dat God alles weet, zelfs (zoals ik dat als
beenhouwerskind altijd las) de “gepenzen”
van ons hart?

Die God stelden wij ons altijd voor, ook
wel vanwege de schone tekeningen en
andere illustraties in de gewijde boeken, als
een overgoede, vergevensgezinde,
begrijpende, onmetelijk rijke bompa met
een witte baard a la Vader Abraham, maar
dan die zonder bolhoed.

Daar God toch alles wist, vonden wij dan
ook dat het niet nodig was Hem nog iets te
zegegen. En daar wij toch nooit écht bij
Hem op het matje geroepen waren, konden
we eigenlijk nogal gerust in Hem zijn.
Maar er was de Kerk, zijn afgevaardigde op
aarde, en die scheen niet zo rap content.
Zo wij de eeuwige straffen der hel, die wij
volgens haar dikwijls dubbel en dik
verdiend hadden, wilden ontlopen, en
wilden wij voor heel de mensheid en vooral
voor onze naastbestaanden niet in ons

hemd, of erger nog, in ons blootje komen
te staan in dat apocalyptisch Laatste
Oordeel, waarvan de Schrift zegt: “Wat zal
ik dan, rampzalige, zeggen als
ternauwernood de rechtvaardige gerust zal
mogen zijn”, dan moesten wij bij haar
figuurlijk en letterlijk te biechten komen.
Het was dus duizendmaal beter alles in de
anonimiteit van de biechtstoel te gaan
onthullen.

Dat gebeurde dan ook, maar zo geslepen
mogelijk: de kop scheef naar beneden, bij
voorkeur bij de oudste en meest dove
pastoor, achter het purperen doek der boete
en dan nog doorheen een zift met zo’n
klein mogelijke gaatjes.

Er was daarbij ook vooral de angst dat de
priester nog bijkomende details zou vragen
over de zonden die wij het “nooiste”
biechtten. Maar dat maakte ons dan weer
vindingrijk!

Zo vonden wij het best deze, zoals alle
onaangename dingen, eerst af te haspelen
in een bagatelliserend en zo vlug mogelijk
tempo. Direct daarna begonnen wij dan een
resem kleine pekelzonden af te rammelen
waarmede wij, zo hoopten we, zozeer onze
biechtvader konden overstelpen, dat deze
onze eerste, “zware fouten™ vergeten zou
zijn eer wij aan het einde van onze waslijst
gekomen waren.

Dan was er ook nog de schrik dat wij iets
zouden vergeten. Die zonden werden
volgens onze barmhartige Moeder wel mee
vergeven, maar heel gerust waren wij daar
niet in, altijd vanwege dat Laatste Oordeel.
Sinte Pieter die volgens ons de
boekhouding daarboven verzorgde, zou in
de “piekuren” van oorlog en andere rampen
wel eens kunnen vergeten iets uit te doen
en dan zou het ten slotte NOG ten blekke
komen.

Ik moet zeggen dat ik nog altijd niet wil
aannemen dat, zoals sommige betweters
beweren, de biecht een uitvinding van de
priesters zou zijn.

Wie wil er nu, in koude, vorst, duisternis
en andere ongezelligheid alle weken,
urenlang, op een harde bank zitten
luisteren naar die meest onstelpbaren aller
biechtelingen die, ten eerste, de kinderen
waren. Die kinderen die altijJd met dezelfde
grote “misdrijven” kwamen aandraven
zoals:

3 keer gestolen, min of meer, Meneer
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Pastoor (de kleutjes uit de kleutjespot);

2 keer bedrogen, min of meer, Meneer
Pastoor (aan onze Dorus wijsgemaakt dat
de sjokkelat die ons tante meegebracht had,
voor mij alleen was);

100 keer gelogen, alleen min, Meneer
Pastoor (wat zeker overdreven was, maar
men kon niet voorzichtig genoeg zijn en
dus beter enz. enz.);

5 keer overspel gepleegd (te lang blijven
papke schieten op de Nagelsberg);
onkuisheid begaan, 3 keer, Meneer Pastoor
(alle avonden onze voeten niet gewassen);
en héel, héél dikwijls anders goed begeerd
(de blokskesdoos en het koffieservieske van
de vrienden en vriendinnen, die wij toch zo
graag zouden pikken als we maar enz.
enz.).

Deze laatste zonde “van begeerte” vonden
wij een heel ambetante en een nutteloze
“ambras” want daarvoor zouden wij gestraft
worden zonder er ooit het minste plezier
aan beleefd te hebben.

Ik bracht er altijd het spreekwoord “Een
kermis is een geseling waard” mee in
verband. Dit was immers juist het
tegenovergestelde: het was een geseling
zonder kermis!

Wat waren wij vlijtige penitenten en daar
we liever niets wilden vergeten, noteerden
wij onze mispeuteringen dikwijls op briefjes
die wij dan voor ons in de biechtstoel
legden om ze €én voor één af te lezen.

Ik heb er zelfs onze visitekaartjes voor
gebruikt en er ooit eens een kwijt geraakt.
Oh! Wrede ramp! Wie heeft het ooit
gevonden, want de uitleg die ik ter
informatie van mijn lezeressen en lezers
hiervoor tussen haakjes meegegeven heb,
stond er niet bij.

Hoeveel boetelingen die na mij in de
biechtstoel knielden hebben misschien
gelezen:

aan de ene kant: Henri Schoofs-Marién +
volledig adres

en aan de andere kant: 3 keer gestolen, 2
keer bedrogen, 100 keer gelogen enz. enz.
Ik heb dat thuis nooit durven vertellen.

En dan was er nog het tweede soort trouwe
biechtelingen: de overjaarse, verwézzelde
vrouwelijke “wezen” waarvan men vertelt
dat er ene (maar die geschiedenis kent U
misschien wel) kwam biechten dat ze
gezondigd had met een man! Waarop de
wijze, vergrijsde pastoor eens skeptisch

door de tralies keek en vroeg of dat nu nog
in het kort gebeurd was?

Als antwoord kwam aarzelend: “Nee, al
een beetje geleden”, wat zeker een
understatement was.

Waarop de pastoor dan weer of ze dat
vroeger al niet eens gebiecht had?

“Jawel, jawel, Meneer Pastoor, maar ik klap
er nog es zoe géren over!”
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D’r is e kinneke
gekomen

De biecht was dus één van die middelen
die sacramenten genoemd worden, en die
onze Gewijde Moeder te onzer beschikking
stelde om ons te helpen langs het zo steile
pad der deugd ooit eens veilig in het Rijk
der Hemelen te arriveren.

De Kerk had die sacramenten, en dat zeer
terecht, op de meest belangrijke momenten
van ons leven geplaatst: om ons in Haar
schoot op te nemen, te vergeven, te
steunen, te vormen, te sterken in de
plichten van onze staat en ons op onze
laatste stappen te begeleiden.

Als het benutten daarvan in de huidige
jaren zo verwaarloosd, verwaterd en
vergeten wordt kan ik dat enkel betreuren.
Zeker! We hebben alles teveel naar de
letter genomen en niet genoeg naar de
geest en we weten ook dat het heilige dat
in mensenhanden gegeven wordt zo vlug
vervormd en soms misvormd wordt

Maar hoe onhandig die godsdienstbelevenis
ons soms ook bijgebracht werd, heeft ze,
nu ik er veel later kan op terugblikken,
mijn geloof nooit doen wankelen. Ze heeft
me ook nooit complexen bezorgd.

Dat laatste kan ik van de vernieuwde
progressieve vormgeving helaas niet altijd
meer zeggen!

En nu weer verder: Niet altijd terug naar
de echte sacramenten, maar vooral naar de
feesten, geplogenheden, naar de
folkloristische, anekdotische gebeurtenissen
waarmede wij ze in ons profane leven
integreerden, elke gemeenschap
waarschijnlijk op haar manier.

Zoals het woordje “kerkmis™ verworden is
tot “kermis” zo is dat ook met de andere
“belevenissen” gebeurd.

Er was ten eerste het doopsel.

De kleine werd, begeleid door peter en
meter, in de armen van de “goeivrouw”
naar de kerk gedragen, meestal in een
prachtig, zoals men dat in onze fiere
Vlaamse gouwen zo meesterlijk kan, met
de hand geborduurd doopkleed en dito
mutsje.

Daar werd het over de doopvont
“gekerstend”, dikwijls onder hels gekrijs.
Voor ons weeral een bewijs dat de duivel
nu dit produkt van zijn addergebroed in
afgrijselijke stuiptrekkingen verlaten moest,
uitgedreven door de verlossende woorden,
het Heilige Water en het zout.

Na die plechtigheid werden er altijd een
flink aantal herbergen bezocht waar er
geborreld en gezapzieverd werd en waar het
arme borelinkske, waarrond ten slotte toch
alles begonnen was, dikwijls werd vergeten.
Door honger en “nattigheid” gekweld,
begon deze zijn stembanden weer op punt
te zetten om de plichtvergeten peetouders
luidruchtig op zijn rechten attent te maken.
Onze va vertelde dat eens, in een naburig
dorp, toen een doordringende en weinig
appetijtelijke geur te kennen gaf dat

de nieuwe wereldburger zijn uur niet
afgewacht had om zijn “devoren” te doen,
de vroedvrouw, die ook al een “pérreken”
aan had, haar mouwen actief begon op te
stropen. Ze deed het kind uit de doeken,
rolde de meest-beschilderde op en stak ze
in haar “tes”.

Dan ging ze achter op de koer naar de
pomp en begon er het achterwerk van de
dopeling, dat lang niet meer zo rein was als
zijn zieltje, rijkelijk met regenwater te
besproeien, wat een nog machtiger concert
ten gevolge had.

Daarna werd de min of meer propere telg
opnieuw in de bussel gestoken, voorzichtig
om de “kinnekeskak” die er onder in zat
niet te veel met sjokkolat te versieren.

En als het dan laat, soms héél laat werd en
ze het kind eindelijk naar zijn moeder
terugbrachten, stilde deze dat wicht
liefdevol aan haar weelderige, vrijgevige en
overvolle boezem.

En daarna ketsten de roze, witte en blauwe
suikerbonen alle kanten in het rond,
achternagehold door de “jong™ van 't
omliggende die zich als mussen op dat
festijn stortten. (Dat mag hier wel gezegd
worden.)

En dan was er koffie en “krintemik” en
kaas, waarvoor peter en meter gezorgd
hadden. En de familie en de geburen
kwamen met bavettekes en lefkes en
zokskes aandragen, die ze zelf gemaakt
hadden. Wat was dat een schoon gebruik!
Met hoeveel echte genegenheid was dat
kind niet, reeds lang voor zijn geboorte
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verwacht, gekoesterd en bemind door allen
die in stille eenvoud met de moeder
meegeleefd, gehoopt en soms gevreesd
hadden.

Ik ook heb, als veertienjarige, voor een
jonge vriendin van ons moeder ooit een
“frakske” gebreid. Ik wilde haar iets geven
van “mezelf”, “mijn” werk, en haar
daardoor bewijzen hoezeer ik met haar
meeleefde al die maanden tevoren.

Ik ging dan ook dikwijls informeren naar de
stand van haar toekomstig moederschap en
ik zag haar omvang telkens dermate
schrikwekkend toenemen dat de angst mij
om het hart sloeg: zou mijn “model” wel
groot genoeg zijn?

Als het kind dat daar te voorschijn zou
komen *navenant” geboren werd, moest ze
daar beslist een soort Olympische

gewichtheffer of ten minste een hercul van

de Sinxenfoor aan het produceren zijn.

Ons moeder en ik

Ik zette na elk bezoek een paar steken bij,
en verlengde en verbreedde de
verschillende onderdelen, vooral de
mouwen.

Ik hield het toekomstig moedertje ook
zorgvuldig op de hoogte van de evolutie
van mijn werk, maar weigerde beslist het
haar te tonen véoor het volledig af was en ik
het in al zijn schoonheid als een niet te
evenaren geschenk op haar kraambed zou
deponeren, onder de kreten van
bewondering van al de aanwezige
felicitanten.

Toen ik het eindelijk, na veel uittrekken en
bijbreien af en ineengezet had, met op de
witte fond, nog schattige roze stippeltjes
geborduurd, was het helaas geen jasje
meer: het was een PARDESSUS! Een
enorme, vervuilde, verslonste wit-roze
pardessus voor een of andere chimpansee.
Om nog te redden wat er te redden viel,
stak ik het breisel in een bad met
overvloedig zeepsop en toen ik het dan
eindelijk gedroogd en gestreken had, was
het zo “gelaperd” dat ik het stillekens
weggemoffeld heb, ver van alle indiscrete
blikken, onder een hoop oud ondergoed.
Het kind was echter intussen aangekomen;
een kleine, “normale” baby en alles behalve
de Hulk, waaraan mijn frakske zou passen.
Maar de lieve, vriendelijke jonge moeder
stond er op het te krijgen.

Ik moet zeggen dat er bij de
“overhandiging” geen kreten van extase
geslaakt zijn en zélfs de mama bleef
opvallend stil.

Eens, maanden later, toen ik ’s avonds de -
wat men later babysit zou gaan noemen -
ging assisteren om Louike slapen te leggen,
haalde de jonge gedienstige MIJN frakske
uit de kast.

Op mijn blije vraag of ze hem dat ging
aandoen antwoordde ze:

“Ja, ja, als ik er alléén moet bij waken.
Een kleine kennis van “madam” heeft het
gemaakt. Met die mouwen kan ik hem
“rommetom” vastbinden en dan ben ik
gerust dat hij zeker niet uit zijn wiegeske
zal “spéttelen”.

Die dag heb ik gezworen voor goed

het breien op te geven.

10

Enz....
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