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Situering
Dit boek handelt over een van de meest ondankbare taken die men tijdens de
Eerste Wereldoorlog in de modder van de IJzer kon hebben: die van brancardier.

Geestelijken zoals priesters, paters en broeders waren volgens de wet vrij van
legerdienst in vredestijd, net zoals de onderwijzers overigens. Maar in geval van
oorlog werden ze opgeroepen voor een niet-gewapende taak aan het front: de
gewonde soldaten ophalen en naar het dichtste lazaret of veldhospitaal brengen.

Dat gebeurde in de moeilijkste omstandigheden: dikwijls bij nacht en ontij, tussen de
bomkraters en loopgraven door, soms met een collega, dikwijls gans alleen. Als
hulpmiddel voor het transport van de gewonde beschikten ze in het beste geval over
een draagberrie of brancard, soms eentje op twee wielen, zoals een boerenkar.
Maar het was moeilijk manipuleren in de modder. De ambulancier had ook
elementair verbandmateriaal bij zich, maar geen medicamenten, want daarin was hij
niet geschoold. Soms was de gewonde met een eenvoudige beenbreuk of met een
schotwonde op een ongevaarlijke plaats. Soms echter moest de brancardier
improviseren en de afgeslagen ledematen verzamelen om die samen met de
gewonde naar het lazaret te brengen. Hij moest gevaarlijke bloedingen kunnen
stoppen, want na een uitputtende sluiptocht met een gewonde op de schouder
arriveren aan het lazaret met een lijk, was geen opwekkende gedachte.

Nogal wat brancardiers zijn zelf gesneuveld of zwaar verminkt. Anderen droegen de
trauma’s van die vier jaar hun hele leven lang mee.

De brancardiers die over enige medische kennis beschikten, werden soms ook als
verpleger ingezet. Een bekend voorbeeld is de Franciskaner pater Hilarion Thans
die zijn ervaringen neerschreef in zijn boek “Mijn oorlog”, door Studium Generale
vzw — gebundeld met andere oorlogsboeken van Thans uitgegeven.

Na de Eerste Wereldoorlog werd voor de potentiéle geestelijken-brancardiers een
opleiding voorzien in Leopoldsburg. Ze studeerden daar theologie, maar tevens
elementaire begrippen van anatomie en biologie en verpleegkundige handelingen.
De aanwezigheid van het militair hospitaal zal daar wel voor iets tussen gezeten
hebben. De eerste (geestelijke) directeur van die opleiding was priester Edward
Poppe.

Tot zover deze situering.
Kamiel Mertens
Balen, 10.07.2020




I. HOOFDSTUK.

VOOR DE EERSTE MAAL NAAR DE
VUURLIJN

Vandaag moeten wij naar de loopgraven. Het
weder is prachtig, een heerlijke zomerdag. De
lucht is vol zonneschijn.

Alles is vol warmte, leven, glans en gloed. De
geur van bloemen, zweet en stalmest, mengt zich
met de warmte op de groote pachthoeve, waar
wij gelegerd zijn.

Ik slenter rond ons kantonnement. De zonne-
stralen dringen door de gebladerde kruinen der
boomen. Het heerlijke leven der vogelen en die-
ren op het erf trekt mij op onverklaarbare wijze
aan; hun onbewust en kommervrije leventje werkt
sterk op mijn fantasie.

Alles staat in het teeken van het zoete leven.
Aan den horizon in het verre verschiet hangen
« ballons captifs ». Eenige vliegers zwerven in het
oneindige, zoo hoog dat men ze moeilijk, slechts
door het dreunend stampen hunner motoren, kan
ontwaren. Zij verwijderen zich; het geronk wordt
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trager, de motoren stampen nog maar flauw alsof
ze verzwakken en dan blijven staan.

Alleen de hangballons blijven beweegloos in de
lucht wedijveren in kalme waakzaamheid.

Ik tracht mijn trotsche blijdschap van gisteren,
nu eindelijk naar de vuurlinie te gaan, vruchte-
loos op te zoeken; zwaarmoedigheid vervult mijn
hart. Is het misschien het gevoel voor mijn nieuwe
taak, dat mij zoo omklemt? Is het de vrees voor
een lang en gevaarlijk verblijf in het onbekende
vuurlijngebied ?

Een buitengewone aandoening, een benevelde
bewustheid, maakt mij over het een of andere
ongerust, hoewel ik niet raden kan, wat mij eigen-
lijk scheelt. Ik ben een heel ander mensch zewor-
den. Mijn zwaar gemoed oefent onder alle opzich-
ten een nadeeligen invloed uit op mija karakter.
Een booze geest onder de gedaante van wonden,
afgerukte ledematen en bloed pijnigt mijn ver-
beelding... Ik zie lichamen van dooden en afschu-
welijk verminkten, waaraan ik mij zoo zachtmoe-
dig en schuw, nog zal moeten gewennen.

Vol van onbekende gedachten, met een zonder-
linge gewaarwording, alsof ik zelf grooter en be-
langrijker word, voel ik mij ondanks mijn negen-
tien jaren, door mijn taak eensklaps tot volwassen
man opgroeien.
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Wij maken onze veldbagage klaar, het verwekt
een rumoer van belang. Een wolk van stof hangt
in de schuur.

Onze kompagnie staat op den weg te wachten;
de soldaten hebben het geweer aan de voeten, den
zwaar beladen ransel op den rug. Onze komman-
dant en de andere officieren verschijnen.

Wij staan op twee rangen. Tusschen ons in sui-
zelt zachtekens het zoete windje. Een mooie vlin-
der fladdert tegen den helm van mijn nieuwen
vriend Flahaut. Hij klampt er zich wanhopig aan
vast, klept met zijn vlerkjes, die blinken als goud
met purperen glans.

— Garde a vous...!

Hij vliegt verschrikt heen. Is hij verbaasd zich
tusschen een hoop gedrilde menschen te bevinden?
Met gestrekte vleugels glijdt hij onder de takken
der boomen. Hij zweeft er doorheen, naar de gast-
vrije weide, met haar zachtgroen getinte gras-
halmen, haar rijkgekleurde paardenbloemen, waar-
op hij zich angstig neerzet.

— Personne ne manque ?

— Tout le monde présent, mon Commandant !
verklaart de luitenant met heldere stem. Hij doet
rechtsomkeer, groet den eenheidsbevelhebber.

— Vooruit, rechts per vier... en avant !...
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Wij gaan naar voren, naar het onzekere, roo-
kende en lachende.

Flahaut en Verholen wisselen kwinkslagen. Het
is anders zonderling stil...

— Heerlijk weer, zegt Verholen. Hij kijkt naar
mij en roept :

— Zou 't ni plezant zijn : bleef het maar duren!

Wij laten een dorp links liggen. Wij begeven
ons op een houten wegeltje, in volle vlakte over
een weide; onze kolom rekt zich op de passerelle.
Nu loopen wij nevens openstaande paardenstallen,
waarvan de bewoners ons hinnikend begroeten.

Verder staat een batterij, achter groen loover en
onder het gewelf van boomen en struiken voor
vliegers onzichtbaar gemaakt.

Vlak voor ons hangt een reeks kabelballons, die
tot onze geringste beweging kunnen waarnemen.

Wij krijgen rust op een plaats, waar wij ons
onder boomen kunnen scharen.

— Hoe komt het, Flahaut, dat wij zoo ongedekt
naar de loopgraven trekken ? vraag ik nieuws-
gierig.

— De afstand is zoo groot dat men wel ver-
plicht is bij daglicht te vertrekken om bij nacht
aan te komen !

— Is dat altijd zoo geweest ?

— Waarom ons wegstoppen. De Duitschers

Enz....




