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Situering  
 
Robert Valère Mortier was een voormalig legeraalmoezenier die de oorlog had 
meegemaakt. Op 1 augustus 1914 werd hij vrijwilliger voor de aalmoezeniersdienst 
en op 21 augustus 1914 werd hij aangesteld als adjunct-aalmoezenier 2de klas. Hij 
was ondermeer op het fort van Liezele en de redoute van Puurs. Krijgsgevangen 
genomen door de Duitsers werd hij naar het kamp van Mersebourg gestuurd. Na 15 
dagen wist hij daar te ontsnappen. Door kardinaal Mercier werd hij via Holland naar 
Engeland gestuurd voor aalmoezeniersdienst onder de Belgen aldaar. 
 
Hij was getuige van het verdriet van hen die een dierbare zoon verloren hadden en 
ging voor hen toepasselijke grafrijmpjes maken en te boek stellen, ingedeeld naar 
de omstandigheden. De inhoudstafel spreekt voor zich. Hij overleed te Eben-Emael 
op 09.02.1954. 
 
Kamiel Mertens, redacteur 2020  
Balen, 12.07.2020 
 
 



 

 
 


