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TER INLEIDING

Op 6 juli ek. zal het dertig jaar geleden zijn dat Edward
Vermenlen overleed. De schoonste hulde die hem nog kon gebracht
worden was ongetwiffeld de uitgave van zijn nagelaten werk. Tot
zijn erfenis behoorden enige handschriften die nooit gepubliceerd
werden en een verzameling artikels die alleen in bladen verschenen
en daardoor moeilijk terug te vinden waren. Dit boek bevat een
keuze wit die nalatenschap, samengesteld door E.H. Marcel
Vermeulen, de neef van de schrijver.

Achteraf bekeken blijkt dat met de geschriften van Edward
Vermeulen een periode in onze volks- en cultuurgeschiedenis werd
afgesloten. De tijd die hij gekend heeft keert nooit meer weer.
Tussen de twee wereldootlogen is het landelijke Viaanderen veran-
derd. Omer Karel de Laey, de dorpsgenoot van Edward Vermeulen,
die veel meer was dan de volkse dichter waarvoor hij doorgaans
gehouden werd, had die ontwikkeling voorzien en zich ten andere
ingespannen om ze te helpen doorvoeren. Hij drong aan op meer
onderwijs en verfijning, op een ruimere intellectutle belangstelling
en een zelfstandiger levenshouding, Wat hij verlangde is er geko-
men, niet ineens en toch vlug genoeg, om het uitzicht en de sfeer,
de gewoonten en de gedragingen op de Viaamse buiten binnen het
enge bestek van een kwarteenw sterk te wijzigen. Nienwe gedach-
ten hebben nieww leven gewekt. De sociale en economische voor-
uitgang hebben samengewerkt om de vrijheidszin te versterken en
de macht te verstrekken die voor de volkse bewustwording onmis-
baar was. Door de uitbreiding van de techniek en de nijverheid,
door de ontmoeting met andere opvattingen en volkeren, werd een
nienw mensentype gevormd, dat zijn verleden niet kan verlooche-
nen en er toch vervreemd tegenover staat.

Voor hedendaagse lezers bezit het werk van Edward Vermeulen
in de eerste plaats een documentaire waarde. Dit is inzonderbeid
het geval met zijn schetsen over bet landelijk Viaanderen en zijn
bewoners, maar ook met de karakterstudies en dagboekaantekenin-
gen. Eerlang zullen de geschiedschrijvers nit het werk van Stijn
Streuvels en Edward Vermeulen afleiden hoe onze Westvlaamse
voorouders geleefd hebben en de taalkundigen erin zoeken naar
woorden en wendingen die naargelang ze minder gebruikt meer
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bewonderd zullen worden. Nog is dit niet alles. Want in de ge-
schriften van Vermeulen ligt een epische schoonheid, die haar
glans niet verloren beeft. Wij denken aan De Blieckaerts en
Verstervend Ras, zoals aan sommige bladzijden, tragisch of humo-
ristisch, die hier volgen. Toen Vermeulen begon te verhalen bestond
er een traditie van Westvlaamse vertellers, ingezet met Lodewijk
Van Haecke en Victor Huys, waartoe Gezelle en Verriest, Leroy,
Van Hee en Declercq behoord hebben, voor ze haar bekroning vond
in Stifn Strewvels, de grootste van allen. Vermeulen heeft die
traditie voortgezet en wat hem eigen was eraan toegevoegd, zijn
romantische liefde voor de mens, geworteld in zijn christelijk
geloof en de goedheid van een bart dat geleden had zonder hoog-
moed. Dat bif zijn lezers nog aanspreckt wordt bewezen door het
feit dat een herdruk van Zwarte Pokken in korte tijd uitverkocht
was. Wij hopen dat ook deze bundel uit Vermeulens nagelaten
werk samengesteld een gunstig onthaal zal genieten.

A. DEMEDTS
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DE DRAAD, SPIONAGE EN VERRAAD

Balen, woensdag 14 november 1917.

Vandaag verneem ik dat twee jongelingen uit Meulebeke zijn
weggevlucht omdat ze voor de Duitsers niet willen werken. Ze
zitten sedert enige dagen verdoken bij D. Vandingene. Ik ga ze
opzoeken. De jongens kennen mij van naam. Ze hebben be-
trouwen in mij en ze lossen hun hart. Het zijn de gebroeders
Adolf en Leopold Verthé, zonen van de koster van Meulebeke.
De oudste, Adolf, was in Meulebeke geplaatst als pasteibakker.
De jongste, Leopold, studeerde aan de normaalschool te Torhout
en moest nog zijn eindexamen afleggen. Hun verblijf in Meule-
beke was onuitstaanbaar geworden. De voormalige ortskom-
mandant van Hooglede, onderofficier Beck, een doortrapt beest,
had Adolf, om zijn vrij en stout spreken zodanig bij de keel
gegrepen dat er een gezwel ontstaan was dat na veertien dagen
nog bijbleef. Een gendarme die het zag gebeuren zegde, be-
schaamd en vernederd, die is geen mens meer, neen, die daar
is een onmens. :

Leopold, twintig jaar oud, werd om een spotlach of liever
om een trekje misprijzen op zijn lippen door Beck bedreigd
's anderendaags als gedwongen werker naar het front te worden
gevoerd.

Hun vlucht naar Balen was een martelaarstocht. Op veel
plaatsen werden ze voor vermomde Duitsers aangezien en
kregen ze noch eten noch slaping. Ze doolden door velden en
bossen, veelal stuipende * lopend of soms liggen blijvend om in
geen Duitse klauwen te geraken.

In Balen aangeland zochten ze het huis op van de familie
Vaneeckhoutte alhier uit Roeselare verbannen, waarmee ze zeer
bevriend waren. Helaas... die familie was juist naar Brussel
verhuisd en de twee jongens stonden er bij vreemde mensen.
Maar die vreemde mensen waren vaderlanders. Ze onthaalden
de gebroeders als eigen kinderen en ze bezorgden hen liefdevol
in het verdoken, tot ze, door hun toedoen, over de grenzen
konden vluchten naar ons leger. Ik zal ze elke dag bezoeken.

1 in gebogen houding
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Donderdag 22. Adolf en Leopold gaan vandaag onder de
draad. Tk breng hen een laatste bezoek. Adolf is gejaagd en
't beeft binnen in hem. Leopold is zenuwachtig, hij heeft
snakken en stuipen® Ze beloven mij inlichtingen te nemen
aangaande mijn broeder Jules, pastoor van Nieuwpoort, mijn
zuster Elisa en mijn neven Paul, Florent en Wardje, alle drie
soldaat in ons leger.

Vier dagen later bezoek ik hun verplegers. De vlucht is
gelukt.

Zondag 9-12. Vandaag, heel onverwachts, word ik in de
buurt geroepen en ik vind er een dame, die mij aankondigt, dat
men mij in Holland verwacht bij de Belgische consul. Al komt
die uitnodiging niet rechtstreeks van de consul maar van een
persoon die in betrekking staat.met hem en al wordt het verzoek
mij door een persoon die kortgeleden onder de draad vluchtte,
schriftelijk overhandigd, toch is mijn besluit seffens genomen.
Ik heb een uur tijd om me gereed te maken. Maar wat gedaan ?
Dat verzoek komt brutaal als een donderslag en mijn meid is
niet thuis. Ik sta alleen en heb niemand om mijn laatste aan-
bevelingen mede te delen. Tot daar ! Ik ga! Er verloopt een
half uur... nog een kwartier. Mijn meid is er. Rap de laatste
aanbevelingen... en adieu ! Handdrukken en tranen. Ik kom op
de afgesproken plaats en doe de deur open : mijnheer, het is te
laat... ze zijn weg...

Ik had noch rust noch duur meer en ik lag bijna gans de
volgende nacht wakker... te peinzen...

De volgende dag vernam ik dat de overtocht mislukt was en
de ,,smokkelaars” of overzetters met al hun volk de bossen
ingevlucht waren. Ik vernam nog dat een van de mannen — een
jonge priester uit Brussel — in de handen van de Duitsers was
gevallen en enkele anderen doodgeschoten waren.

Dinsdag 11-12. God dank ! De mannen die verleden zondag
onder de draad niet geraakten en in de bossen moesten vluchten
zijn er toch in gelukt verleden nacht Hollands vrije bodem te
bereiken.

Deze voormiddag ontvang ik langs een spion een schrijven
uit Holland. Het werpt klaarte op de uitnodiging mij zondag

2 zenuwtrekkingen
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mondeling gedaan. Het schrijven komt van Adolf Verthé, die
op 12 november jl. met zijn broeder Leopold onder de draad
naar Holland trok. Hij laat me weten dat hij bij de heer Frans
Van Cauwelaert geweest is en dat deze oordeelde dat ik in
Holland beter op mijn plaats zou zijn en zou kunnen mede
helpen aan het opstellen van een dagblad.

Een vermoedelijk lang verblijf in Holland, bij vreemde men-
sen en alleen, lacht me weinig tegen. Kon ik bij mijn broeder
en zuster in De Panne geraken !

's Avonds komt Albert Deleye, onze medeparochiaan, me
vaarwel zeggen. Hij gaat deze nacht de grenzen over om langs
Engeland en Frankrijk Belgié te bereiken en ons leger te ver-
voegen.

Deze avond ook vertrekken Clement Rademaekers, zoon van
de dokter, student, alsmede Armand Dumonceau, ook student.
Beiden zeventien jaar oud.

Vrijdag 14-12. Ik ontvang een kaart uit Holland van een
Hoogledenaar die in Hilversum verblijft. Ze brengt me nieuws
over al mijn familieleden die achter het front, verblijven. Het is
de eerste maal, in drie jaar, dat ik uit goede bron nieuws ont-
vang. God dank : allen leven nog !

Zaterdag 15-12. De smokkelaars, zoals de Westvlamingen de
overzetters noemen, zijn teruggekomen. Ze hebben een brief
mede van Adolf Verthé waarin hij de bijzonderheden van zijn
vlucht verhaalt.

»God dank ! we zijn hier gaaf en gezond aangeland ! Onze
groep vertrok met zes mannen, dwars door de velden, langs de
kleinste wegeltjes en dan door de bossen ; angst of vrees hebben
mij niet gehad. We zijn bij de ,,Boer” (overzetter van Balen)
binnen gegaan, hebben daar omtrent een uur vertoefd en zijn
van daar vertrokken naar de vaart. Daar verdronk ik bijna, de
barke keerde om en ik was rotenat®, maar dat was niets, we
gingen naar de verlossing. Na vier uur gaans vervoegden ons
nog drie mannen. Nu begon het plezier | Daar was een bij die
geen meter ver zag, al droeg hij een grote bril. Elk ogenblik
liep hij op iemand of iemand boven op hem. Toen wij aan het
tweede water kwamen was er gevaar, doch we konden toch

8 doornat
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verder. Ik was de voorlaatste om over te varen en ik had veel
pakken bij, dus maar één hand vrij, en, perlomp ! daar sleer * ik
uit en zit tot aan de buik in het water. Hop ! de bak weer in en
overgevaren. Een licht in de verte ! Onze laatste man is over,
de bak is uit het water getrokken en daar komt een Duitse
wacht. Langs de overzijde lagen wij met negen mannen te lachen
met die domkoppen die voorbij fietsten op tien meter van ons
af | Weerom vooruit ! Onze brilleman valt tot over het hoofd
in de gracht, kletsend in 't water. Ik trek hem eruit... en voor-
uit ! door een vuile straat tot aan de kuiten in het slijk. Halt !
Op vijftig meter van de draad. Een uur gewacht in 't water tot
boven de schoenen. Dat was koud ! Voorwaarts ! Dicht bij de
draad is er cen diepe gracht; pardaf ! onze brilleman ligt er
al weer in te spartelen. Ik ben juist achter hem, gauw toege-
sprongen en hem bij de kraag eruitgetrokken. Ik heb hem goed
vast en gooi hem door de eerste draad ; een tweede grijpt hem
bij het hoofd en trekt hem door de bak en daar stond de man in
vrijheid. Dan volgden al de anderen. Eindelijk ! We zijn dus
vrij ! Vrij ! We dansen en springen nog tot aan de buik in het
water !” '

Maandag 17-12. We vernemen dat er tussen zondag en maan-
dag weerom al een vijftigtal jonge kerels over de grenzen
vluchtten. 't Is processie door de draad !

Vrijdag 4-1-18. Tijdens een bezoek aan Dr Rademaekers krijg
ik de brief te lezen van Clement waarin hij vergiffenis vraagt
aan vader en moeder over zijn daad, zijn vlucht naar Holland,
buiten hun weten om. Ik heb nooit 's levens een meer ontroe-
rende brief gelezen ; vol kinderlijke liefde en aanhankelijkheid,
vol vaderlandsliefde en verheven godsdienstige gevoelens van
offervaardigheid. En dat van een zeventienjarige student !

Dinsdag 8-1. Ik ontvang een kaart uit Rotterdam en zoekend
naar de handtekening lees ik : uw vriendin Albertine. Tonnére
de ma vie ! dacht ik, zit ik nu met ene Albertine in Holland ?
en een vriendin ? Maar toen ik de kaart las met de groeten die
ik moest overbrengen aan twee bepaalde mensen, klaarde alles
op. De kaart komt van Albert Deleye die op 11 december door
de draad naar Holland trok om vandaar ons leger te vervoegen.

s glijd
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Ze is lang op weg geweest maar hadden de controleurs moeten
raden wie die Albertine was !

Maandag 14-1. Een tweede kaart van Albertine uit Rotterdam,
waarin 0.a. ,,ik vond hier, in Rotterdam, twee beenhouwers uit
Brussel. — Wij te samen — ...”"

Die - wij te samen — tussen streepjes wil zeggen dat ze samen
naar het front trekken,

Woensdag 16-1. Sedert enkele dagen lopen er hier Duitse
spionnen in burger rond. Ze dringen tot in de herbergen door
en komen er ’s avonds een glas bier drinken. Ze spreken zelfs
Vlaams en Frans, doch bij de eerste oogopslag weten we waar
de hond gebonden ligt en we leggen een maalslot aan onze
mond. Het is echt plezierig te zien hoe ze zichzelf verraden.
Nadat ze Vlaams en Frans geswateld en met dievenogen een
kwartiertje rondgeloerd hebben wie er al zit, vertrekken ze,
groeten met de hand, dwars voor het rechter oog, uit pure
militaire gewoonte ,taag” wensend. Niemand antwoordt, doch
allen peinzen: loopt rond de pruimelaars, vergift van Belgié.
Allen raden dat hun komst in betrekking staat met het verdwij-
nen van een groot aantal jonge kerels die over de grenzen naar
Holland zijn gevlucht,

Donderdag 17-1. Er zitten hier studenten verscholen, gedwon-
gen arbeiders, die het front ontlopen zijn. Ze wachten het
ogenblik af om in Holland te geraken. Het is Henri Desmet van
Roeselare die de nodige voorbereiding doet.

Vijf Hoogledenaren in Meerhout verblijvend hebben alles wat
ze maar enigszins missen konden verkocht om de vereiste over-
zettingsprijs te kunnen betalen. Het zijn: Antoine Debeuf, de
jonge Tone Debeuf, de zoon van Armand Bossu, de zoon van
smidje Bossuit en de zoon van Petrus Van Biervliet.

Helaas, deze week is een Brusselaar aan de draad blijven
hangen, morsdood, en twee andere vielen in de handen van de
Duitsers.

Vrijdag 18-1. Baron de Roye van Meerhout, die lijdt aan een
dodelijke ziekte, heeft bekomen dat zijn neef, baron Paul de
Menten, luitenant van de gidsen in ons leger, nu krijgsgevangen
in Duitsland, zijn nonkel mag komen bezoeken, vergezeld van
een Duits soldaat die bestendig aan zijn zijde blijft. Spijt die
en nog andere bewaking ontving de baron, bij zijn afstappen te
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